
Wondelgem, 2 april 2020 

 

 

Beste ouders, 

de paasvakantie staat voor de deur! 

De kinderen hebben in de voorbije weken hun best gedaan om thuis te oefenen voor rekenen en 

taal. Dat was wel belangrijk. Dankjewel omdat jullie hen daarbij gesteund hebben! 

Tijdens de paasvakantie schuiven we de taken aan de kant. We hopen wel dat alle kinderen dagelijks 

een kwartiertje lezen. In de herfst-, kerst- en krokusvakantie kregen de kinderen een blad mee 

waarop ze na elke leesbeurt iets konden kleuren. Voor de paasvakantie doen we het anders! 

We gaan op reis met de leestrein! 

In deze corona-tijd mogen we ons niet ver verplaatsen. Maar… in onze fantasie kan dat wel! Hoe? 

Dat kunnen jullie lezen op het blad dat we jullie bezorgen in bijlage!  

Nog enkele leestips… 

TIP 1: laat je kind vóór het lezen meezingen met het leeslied. Dit kan je beluisteren via de klaspagina 

van het eerste leerjaar op de website van Mariavreugde. Zo zijn we al zingend en lezend verbonden 

met alle vriendjes van het eerste leerjaar! Samen in de lees-trein! 

TIP 2: via Bingel kan je ook boekjes lezen! Als je bent ingelogd zie je onderaan een pictogram met 

een boek. Zo kom je in de boekenkast. Zodra je een boekje gekozen en aangeklikt hebt, kan je het 

verhaal lezen. Met het microfoontje links kan je je eigen stem opnemen en daarna beluisteren via 

de groene pijl. Bij het boek staan links voorbereidende oefeningen en rechts opdrachten om het 

verhaal te verwerken. Deze oefeningen zijn een aanbod, maar moeten niet!  

 

 

 

 

Daaaaaaag!!! 

Prettige vakantie allemaal! 

Ook wij stappen in de leestrein! 

 

 

De juffen van het eerste leerjaar en juf Els (boekenjuf) 

 

 


